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Lieve mensen, wat is er weer veel 
gebeurd in 2023.

De Kringloop draait als een tierelier. We 
hebben met de donaties van de 
kerstactie een elektrische vrachtbakfiets 
kunnen kopen. Dat betekent veel meer 
flexibiliteit voor de vrijwilligers, én veel 
minder autokosten. Het aantal nieuwe 
vrijwilligers is niet bij te houden. Allemaal 
betrokken, bevlogen en deskundig. 
Harold Kreuk, de coördinator heeft hier 
een belangrijk rol in, een echte 
sfeerbouwer.

Ook in De Schakel hebben Judith 
Schoonman, Henk Kouijzer en Georgetta 
Pintilie als coördinatieteam een leuke 
club met veel nieuwe vrijwilligers onder 
hun hoede. En al zijn de bezoekers niet 
altijd mak als lammetjes, ons 
uitgangspunt is en blijft dat we iedereen 
met respect behandelen alsof het onze 
eigen broers of zussen zijn. We beleggen 
de boterhammen met liefde, en dat 
smaakt blijkbaar. 

Filah is al zo’n veertig jaar een vaste 
waarde in de buurt. Drie avonden per 
week een voedzame maaltijd voor heel 
weinig geld. En elke avond volle bak, met 
zo’n veertig eters. Een vaste ploeg koks 
en snijhulpen, onder aanvuring van 
Hokon Hansen krijgt dat voor elkaar. We 
stellen er eer in dat we de prijs laag 
kunnen houden, kom daar maar eens om 
tegenwoordig. 

Bij Burenhulp is op de drempel van het 
nieuwe jaar een nieuw gezicht de scepter 
gaan zwaaien: Wilma Reinders pakt het 
over van Jette Uittenhout. Jette zelf gaat 
zich inzetten voor het project Weer 
onder de mensen. Dat combineert zij 
met haar rol als algemeen coördinator. En 
die rol gaat haar goed af. 

Zo blijven we samen bouwen aan 
saamhorigheid in de buurt waar je naar 
behoefte een bijdrage aan kunt leveren. 
Naboarschap noemen sommige politici 
dat alsof het platteland een monopolie 
heeft op onderlinge zorg. Maar omkijken 
naar elkaar is ook in onze buurt de 
gewoonste zaak van de wereld. Zonder 
enig oordeel hoe mensen hun leven 
leven. 

Dick Jansen, voorzitter

Voorwoord Jette blikt terug



Jette blikt terug

Een jaar verder! Als ik terugkijk weet 
ik niet waar ik moet beginnen, er is zo 
veel gebeurd.

Ik denk direct aan de mensen die wij 
moeten missen. Dat zijn er veel te veel 
voor één jaar (Lees In memoriam). Er 
werden verschillende feestjes gevierd; de 
Nieuwjaarsmaaltijd, met Pasen de 
multiculturele muziekvoorstelling De 
Passie van 2023, op 4 mei het Ricciotti 
Ensemble en in het najaar het (T)huis in 
de Staats festival. Er werd samen 
gezongen en gedanst. 

We leerden elkaar beter kennen tijdens 
de vrijwilligersbijeenkomst afgelopen 
zomer, met elkaar worden wij nog 
fanatieker. Vanuit de Schakel deden we 
mee aan het impact traject van het fonds 
Franciscus. Door samen met nieuwe 
ogen en anders te kijken zien we meer 
mogelijkheden, zoals dat ook gebeurde 
bij de andere projecten. 
De Kringloopwinkel is verschillende 
zaterdagen open geweest met een 
topteam. Bij Burenhulp krijgen 

doortastende maatjes veel voor elkaar en 
gaan wij komend jaar aan de slag met 
het project Weer onder mensen. Zo 
kunnen wij nog meer inzetten op 
meedoen voor iedereen. In Filah zijn veel 
nieuwe gezichten en breekt er een nieuw 
tijdperk aan nu Henk Slooijer, vrijwilliger 
bij Filah sinds 2000, een stap terug doet. 

Tijdens werkbezoeken bij onder andere 
WeMove Rotterdam, DAKnetwerk-dag 
voor inloophuizen en het kennisfestival 
Eenzaamheid gingen wij met collega-
organisaties in gesprek. Interessant om 
uit te wisselen en goed om te zien dat 
wat wij doen ook andere organisaties 
inspireert. 

Iedere dag zie ik mooie ontmoetingen. In 
Filah zoeken gasten elkaar op voor steun, 
de schilderclub portretteert nieuwe en 
bekende gezichten uit de buurt, een 
buurtbewoner komt hapjes brengen 
tijdens de extra opening van de 
kringloopwinkel en een kok valt op het 
laatste moment in om een maaltijd klaar 
te maken voor een maatjesavond. Het 
lijkt wel of die ontmoetingen zich als een 
lopend vuurtje door de buurt 
verspreiden en steeds meer mensen zich 
enthousiast aansluiten. Daar word ik 
warm van! 
Jette Uittenhout, algemeen coördinator
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Bij eetproject Filah in de Van der Hoopstraat 
kunnen buurtbewoners op maandag, woensdag 
en donderdag terecht voor een gezonde 
betaalbare maaltijd. Bewoners komen vaak al 
eerder, voor een kop koffie en een praatje.

De meeste vaste gasten hebben een 
strippenkaart en betalen 2,50 voor een 
maaltijd, een losse maaltijd kost 3,-. 

LET OP! 
In februari en maart 2024 doen we een 
pilot door op vrijdag open te gaan in 
plaats van op donderdag. Zo hopen wij 
meer buurtbewoners te kunnen 
bereiken. 

Er is ruimte voor 40 gasten. In de zomer 
zitten mensen ook graag buiten en 
kunnen we meer gasten ontvangen. We 
werken met 26 koks, vooral uit de buurt. 
Die worden bijgestaan door een team 
van snijhulpen. Elke dag is er een kassier 
aanwezig en een gastheer of gastvrouw. 
Die zorgt ervoor dat nieuwe gasten zich 
welkom voelen en iedereen bij 
binnenkomst koffie/thee met een koekje 
aangeboden krijgt. 
Om 18.00 uur stipt gaan we aan tafel. De 
gastheer of gastvrouw spreekt bezoekers 
toe, kan gasten wijzen op leuke 
activiteiten in de buurt, soms leest hij of 

zij een gedicht voor, bedankt de koks en 
na een moment stilte worden de 
maaltijden uitgedeeld. 

Vrijwilligers 
In totaal werken er 47 vrijwilligers bij 
Filah. Er is een Filah werkgroep die iedere 
drie maanden bij elkaar komt om de 
voortgang te bespreken. Er is dit jaar 
tijdens de werkgroep bijvoorbeeld 
besloten dat wij stoppen met het 
bezorgen van maaltijden. Wel kunnen 
bezoekers na het eten een maaltijd 
meenemen voor een buurtgenoot die 
aan huis gebonden is. De mensen die 
afhankelijk zijn van een maaltijd krijgen 
die nu vanuit de bezorgdienst van de 
Schakel. 

In juni hadden wij ons jaarlijkse 
vrijwilligersetentje. Dit jaar kookte 
iedereen zijn of haar favoriete recept. Het 
werd een gezellige avond, waarbij 
kooktips uitgewisseld werden en 
natuurlijk werd traditiegetrouw een quiz 
gespeeld. 

Aan tafel bij Filah
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Visfriteuse
In de tuin staat een 
professionele visfriteuse. 
Ook in 2023 is daar weer 
flink veel vis in gebakken. 
Een erg geliefd maaltje in 
Filah. Deze visfriteuse staat 
daar al meer dan 10 jaar en 
is toe aan vervanging. 
Dankzij hulp van donateurs 
hopen we binnenkort een 
nieuwe pan te kunnen 
aanschaffen. 

Vera (links op de foto) is 
gastvrouw in Filah sinds 
augustus: ‘Ik vind het zo 
leuk om als gastvrouw een 
praatje te maken met de 
mensen. Ik voel mij heel 
prettig hier. Het leukste 
vind ik het momentje 

stilte. Dan is het ook stil. 
Als ze allemaal hebben 
gegeten en een toetje 
hebben gehad, en 
iedereen voldaan is dan 
zeggen ze: “Dank je wel 
hè.” En dan kom ik thuis en 
heb ik iets goeds gedaan. 

Ik leer toch nieuw mensen 
kennen. Het verbreedt 
mijn horizon. Laatst kwam 
ik in de supermarkt. Dan is 
het van “hé hallo”. Ik 
denken, waar ken ik jou 
van? Van Filah! Dat is leuk.’

Het uitdelen van de maaltijd
� foto: Jette Uittenhout

Tijdens de quiz van het jaarlijkse vrijwilligersdiner� foto: Jette Uittenhout
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Het World OperaLab gaf een 
schitterende uitvoering van  
De Passie van 2023, onderdeel 
daarvan was een maaltijd bediend 
door de acteurs en bereid door Filah
� foto: Jette Uittenhout

Tijdens (T)huis in de Staats festival� foto: Loïs Wehl

Ook de schilderclub van Carla heeft 
dit jaar geëxposeerd in Filah
� foto: Jaap Buning

William, rechts, heeft bij Kerk Buurt 
Mart, vrijwilliger bij Burenhulp, 
ontmoet: ‘Ik ben eerst acht keer 
voorbij Filah gereden. Toen toch 
naar binnen gegaan. Daar ben ik 
blij mee. Deze week ben ik verhuisd 
naar Amsterdam Zuidoost. Ik heb 
me voorgenomen iedere week een 
keer te blijven komen eten. Ik heb 
hier nu mijn sociale contacten. 
Lekkere koffie en het is gezellig.’ 
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Op mijn school doen alle vierdeklassers een 
maatschappelijke stage. Ik wilde helpen in een restaurant, 

dat wist ik al meteen. Eerst heb ik gekeken naar grote 
kerstdiners die werden georganiseerd. Maar daar lukte het 

niet meer. Toen kwam ik langs Filah en heb afgesproken een 
keer langs te komen. Dat was niet de enige keer. Elke keer dat 

ik daar was, was het weer super gezellig. Ik heb geholpen 
met snijden, thee en koffie ingeschonken, eten geserveerd 

en vooral veel gesprekken gevoerd met gasten. Het was een 
fantastische ervaring.
Veerle van den Akker

Kassiers Jaap en Ronald� foto: Jette Uittenhout

Het belang van buurtwinkels: Hokon krijgt de 
groente van Ali van Tuana
� foto’s: Greetje Drooge

� foto: Greetje van Drooge

Gerrit met Henk� foto: Jette Uittenhout

Bij warm weer kan er in de tuin worden 
gegeten �  foto: Hokon Hansen

Snijhulpen Lily en Herwin� foto: Jette Uittenhout



10

Judith en Henk zijn 
inmiddels goed op dreef. 
Van maandag tot en met 
vrijdag zien we gemiddeld 

30 mensen. Naast 
daklozen zijn er 
bankslapers en 
buurtbewoners die graag 

een kopje koffie en een 
broodje nuttigen en zich 
vermengen met de andere 
bezoekers.

Inloop de Schakel

In december 2022 begonnen Judith en Henk met een stabiel team van acht 
vrijwilligers. Zij namen het coördinatiestokje over van Eleonara. Op woensdag 
krijgen zij hulp van Georgetta. In de loop van het jaar zijn er drie vrijwilligers 
bijgekomen, Ane, Mark en Fred. Zij passen goed in het team en doen het werk 
met plezier. 

De dagelijkse krant wordt goed gelezen en geeft aanleiding tot menig gesprek� foto: Judith Schoonman
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Nieuw is het initiatief om 
wekelijks te koken voor 
buurtbewoners die daar 
zelf niet meer toe in staat 
zijn en ook de deur niet 
uitkomen. De kok, Lesley, 
kwam al jaren als 
bezoeker in De Schakel. 
Het initiatief wordt op dit 
moment door Judith 

voortgezet na het 
noodlottig ongeval van 
Lesley. Enkele 
vrijwilligers helpen 
hierbij. Tegelijk met dit 
initiatief ontstond een 
wekelijks 
vrouwengroepje dat zich 
rond het bereiden van 
de maaltijden vormde.

Ter afsluiting van het 
eerste halfjaar werd (nog 
door Lesley) een lunch 
klaargemaakt. Bezoekers 
en vrijwilligers van De 
Schakel aten de heerlijke 

Rotimaaltijd buiten aan 
lange tafels. Helaas gaven 
weinig buren gehoor aan 
de uitnodiging om mee 
te eten, en zelf wil men 
niet op de foto.

Vrijwilliger Vera met bezoeker Jacky� foto: Jaap Buning

Vrijwilligers Claudia en Georgetta
� foto: Judith Schoonman

Zomerlunch 

Koken voor de buurt
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Samenwerken

Brood/kaas/koffie/eieren

In september was er een 
eenmalige zondaginloop. 
Ontbijt werd geserveerd 
ter gelegenheid van een 
bezoekje door het team 
van Radio Klassiek. Op 
onze uitnodiging kwamen 
ze langs om stemmen te 
verzamelen voor de 
klassieke top 400. We 
waren live in de lucht. Er 
werd muziek op scherm 
vertoond met beelden van 
dansvoorstellingen. 
Bezoekers en vrijwilligers 
waren enthousiast.

Met De Schakel op de radio

Blij zijn we met het 
voortdurende aanbod van 
Bakkerij Westerpark. Het 
brood van de vorige dag is 
nog prima en voldoende. 
Ook kregen we een flinke 

voorraad Wakuli koffie. 
Kaas krijgen we elke zes 
weken van een weldoener 
en ook eieren mogen we 
regelmatig ophalen. Die 
verkopen we dan, gekookt 

of gebakken aan de 
bezoekers, en met de 
opbrengst wordt een 
vrijwilligersvergoeding 
betaald.

Bezoeker Antonio � foto: Jaap Buning

Na de zomer zijn we 
gestart met een 
beveiliger die buiten een 
oogje in het zeil houdt. 
Aanleiding was de 
overlast die enkele buren 
ervaren van bezoekers 
die buiten lawaai maken. 
Het heeft effect, zowel 
buiten als binnen, en we 
gaan er vooralsnog mee 
door.
De coördinatoren 
hebben goed contact 

met de wijkagent, Ook 
wordt er regelmatig 
overlegd met Veldwerk 
en MDHG en elke vrijdag 
is het Drugspastoraat 
aanwezig. 
Kerk en Buurt is 
aangesloten bij netwerk 
DAK. Dat verbindt en 
vertegenwoordigt meer 
dan 150 inloophuizen, 
buurt- en straatpastoraat 
door heel Nederland 
met elkaar. 
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Masterprogramma Impact

Dit jaar namen wij deel 
aan het masterprogramma 
impact van fonds 
Franciscus. Dit proces 
heeft ons meer inzicht 
gegeven in het werk en 
teamvorming bevordert. 
Zo werden kleine signalen 
gedeeld. Denk aan 
bezoekers die een 
bloemetje komen 
brengen, die elkaar op 
weg helpen en aan 
talenten die benut worden 

tijdens het kookproject. 
Er is tijd en aandacht nodig 
om de impact te zien en te 
maken. Het helpt om meer 
uit het werk te halen. Als je 
meer ziet kan er ook meer 
‘geoogst worden’ en dat 

zorgt voor positieve 
energie bij de bezoekers 
en coördinatoren. 
We kijken terug op een 
mooi 2023. 

De teamdag� foto: Jette Uittenhout

Een paar uitspraken van Renate

Oefening teamdag over ‘welke impact maken 
we?’: het maken van een Rich Picture
� foto’s: Judith Schoonman

Op dinsdag begint na afloop van de inloop het schilderen met Carla� foto: Judith Schoonman

Renate, vrijwilliger bij De Schakel
� foto: Jaap Buning

Waarom al zo lang vrijwilliger? Renate: ‘Als ik iets doe, stop ik niet makkelijk.’ En na 
een korte stilte resoluut: ‘Ik houd van mensen, wie het ook is. Zo hoorde ik van een 
bezoeker dat hij vroeger een hele goede baan had. Nu is hij tevreden met wat het 
leven hem brengt. Daar zit dan een heel verhaal achter. Soms zegt een bezoeker 

er wat over, vaker niet. In De Schakel komen veel mensen voor wie het te pijnlijk is 
om te praten over wat ze hebben meegemaakt, en wat hen gekrenkt heeft. Als de 
bezoekers ’s morgens komen en ze zien aan mij, dat is geen chagrijnig mens, dan 
voelen ze zich welkom en op hun gemak. Als jij als vrijwilliger je open opstelt dan 

krijg je ook vriendelijkheid terug. Er komt geen druk op ze af.’
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De Kringloopwinkel

Wat maakt de Kringloop van Kerk en Buurt nou zo bijzonder? Een 
buurtbewoner uit de De Wittenstraat: ‘Omdat het in een kelder is gevestigd 
voelt het aan als iets geheimzinnigs of iets dat verborgen moet blijven. Daarbij 
is de sfeer hier gelukkig niet zo commercieel zoals in vele andere 
kringloopwinkels tegenwoordig. Hier kan ik altijd wel met iemand een praatje 
maken’.

Coördinator van de 
Kringloopwinkel Harold 
zet dit jaar stevig in op 
sociaal ondernemerschap: 
‘Gezien het DNA van Kerk 
en Buurt is het essentieel 
de buurtfunctie van onze 
kringloopwinkel te 
behouden en te 
versterken. Het voelt soms 
aan alsof we met deze 
bijzondere plek een 

voorbeeldfunctie 
uitdragen’.

Doorontwikkelen van 
een eigen identiteit
‘De laagdrempeligheid 
van onze winkel is één van 
onze mooiste 
karaktereigenschappen. 
Bij ons hoef je niets te 
kopen, we vinden het juist 
gezellig als mensen 

spontaan langskomen. 
Steeds meer jonge 
mensen weten onze 
winkel te vinden. Ook 
jonge mensen zoeken 
naar verbinding met 
buurtgenoten. De 
gentrificatie is dus geen 
reden voor ons om te 
schakelen naar wij- en 
zij-denken. We willen dit 
juist gebruiken om mee te 

Met de nieuwe elektrische bakfiets is het goed spullen ophalen� foto’s: Harold Kreuk 
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groeien met onze buurt en 
het is onze taak nieuwe 
buurtbewoners te leren 
kennen én te omarmen. 
Alleen samen houden we 
de winkel relevant voor nu 
én voor de toekomst. ‘

Onze vrijwilligers
‘De winkel wordt vier 
dagen in de week gerund 
door een team van 38 
vrijwilligers. Samen 
vormen zij het kloppende 
hart van de winkel. Zij 
weten als geen ander 
welke klanten wat kopen, 
wie en wat er regelmatig 
wordt gedoneerd en wat 
goed en slecht verkoopt. 
We worden steeds meer 
een team door bijzondere 
momenten met elkaar te 
delen. Sinterklaas is hier 

bijvoorbeeld echt een 
megahit, vrijwilligers 
worden dan verwend met 
cadeautjes uit onze eigen 
winkel. Sinds kort is de 
vrijdagmiddagborrel 
nieuw leven ingeblazen en 
is er aanzet gegeven voor 
een terugkerende 
kerstlunch. Aankomend 
jaar gaan we nog meer 
ons best doen om de 
teamspirit door te 
ontwikkelen en elkaar nog 
beter te leren kennen. 
Samen werken we aan een 
duurzamere en socialere 
samenleving in onze eigen 
buurt. 

De kringloopwinkel wil 
zich de komende jaren 
ontwikkelen tot een 
ontmoetingsplek voor de 

hele buurt. Er is voor 2024 
een verbouwing gepland 
waardoor het 
winkeloppervlak zal 
toenemen. Hierdoor 
ontstaan er kansen voor 
ons om de ruimte 
opnieuw in te delen met 
een blik gericht op de 
(nabije) toekomst.’

Zaterdag open voor een goed doel Bezoekers van de kerstmarkt genieten van de linzensoep� foto’s: Jaap Buning
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 Fre, Gerda en Brano 

 Johan, Josefine en Maarten

Harold met Tamsu Wendy

Vrijwilligers
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foto’s: Jaap Buning

De Schatkamer
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Burenhulp is gratis en werkt op basis van 
wederkerigheid. Uitgangspunt is dat 
iedereen op eigen wijze kan bijdragen 
aan de samenhang in de buurt. Mensen 
kunnen met vragen direct terecht bij de 
coördinator Burenhulp Westerpark, maar 
vaker komen vragen binnen via het 
Buurtteam, Buurtzorg en andersoortige 

hulpverlening of via vrienden, buren, 
familie of kennissen.
In het afgelopen jaar kreeg Burenhulp 
340 hulpvragen binnen, meer dan in 
2022, waarschijnlijk als gevolg van de 
samenwerking binnen het Platform 
Informele Zorg West. 
Na een kennismakingsgesprek wordt 

Burenhulp Westerpark 
en Buurmaatje
Bij Burenhulp Westerpark kunnen buurtbewoners terecht met praktische 
vragen zoals hulp bij boodschappen en klusjes in en om het huis. Ook krijgt ze 
steeds meer vragen voor een maatje voor gezelschap: samen wandelen, een 
museumbezoek of gewoon een praatje maken. 

Buurmaatjes bij elkaar in het Westerpark� foto: voorbijganger
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Samen met Buurthulp 
West organiseert 
Burenhulp Westerpark 
zeven buurmaatjes-
bijeenkomsten per jaar. 
Tijdens de bijeenkomsten 
is er ruimte om ervaringen 
te delen en dilemma’s te 
bespreken. Afgelopen 
voorjaar was een thema 
‘afscheid nemen als 
vrijwilliger’, omdat het 
lastig kan zijn hier goed 
mee om te gaan.

Burenhulp Westerpark is 
aangesloten bij Platform 
Informele Zorg West 
(PIZW). Onze algemeen 
coördinator is trekker van 
het PIZW. Bij dit platform 
zijn 28 informele 

zorgorganisaties uit 
stadsdeel Amsterdam 
West aangesloten, onder 
andere Burennetwerk, 
Voor Elkaar In West, 
Humanitas en De 
Regenbooggroep.

gekeken of Burenhulp de 
vraag kan oppakken of dat 
iemand beter geholpen is 
met andere hulp. Voor elke 
hulpvraag die Burenhulp 
oppakt zijn gemiddeld vier 
tot vijf bezoekjes nodig.
Er zijn 40 vrijwillige 
maatjes aangesloten bij 
Burenhulp, 10 minder dan 
vorig jaar. We vermoeden 
dat dit past bij de trend na 
de pandemie, waarbij 
mensen minder tijd 
hebben voor 
vrijwilligerswerk.

De helft van de vrijwilligers 
doet graag incidenteel een 
klusje of een boodschap. 
De andere helft gaat 
regelmatig bij mensen op 
bezoek en bouwt zo aan 
een maatjes-relatie.

Buurmaatjesbijeenkomsten 

Het Platform Informele Zorg West 

Selfie van buurmaatjes Peter en Legia op weg 
naar de cursus energiecoach

Tijdens een wijktafel Westerpark op bezoek bij dagbesteding, locatie Breugem� foto: Mary Yau

Burenhulpers hielpen het Energieteam als fixers 
en energiecoach� foto: Wendela Troll
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Vrijwilliger 
‘Ik kwam bij een vrouw die 
erg verward was. Zij was in 
tranen en erg van streek. Ik 
zie dat er meer nodig is dan 

die ene klus waarvoor ze 
beroep deed op Burenhulp. 

Het bleek dat haar man twee 
weken daarvoor in een 

verpleeghuis is opgenomen. 
Zij is niet mobiel. Toen haar 
man nog thuis woonde, was 
er thuiszorg. Na de opname 

hield dat abrupt op. De 
vrouw wilde verder niets. 

Luisteren en begrip tonen is 
in zo’n situatie heel 

belangrijk. Een en ander 
samenvatten en checken of 
je het goed begrepen hebt, 

helpt iemand.’

Project Weer onder mensen

Komend jaar is er extra 
tijd vrijgemaakt voor het 
project Weer onder 
mensen. 

Burenhulp Westerpark 

komt regelmatig bij 
mensen thuis die 
eenzaamheid of sociaal 
isolement ervaren. 
Burenhulp gelooft dat 
iedereen baat heeft bij het 

verbreden van zijn of haar 
netwerk. In dit project van 
twee jaar willen Burenhulp 
onderzoeken hoe dit het 
beste gestimuleerd kan 
worden. 

In Amsterdam wordt de 
zorg nu georganiseerd 
vanuit Buurtteams, dichtbij 
de Amsterdammers. Deze 
Buurtteams organiseren 
schuldhulpverlening, 
maatschappelijke 
dienstverlening en 
ambulante ondersteuning. 
De verbinding tussen de 

professionele zorg en de 
informele zorg wordt 
aangejaagd door 
linkingpins. Naast haar 
werk voor Kerk en Buurt is 
Jette Uittenhout linkingpin 
bij het Buurtteam van de 
Koperen Knoop en van de 
Horizon. Zij sluit aan bij 
casuïstiekbesprekingen en 

is aanwezig bij 
netwerkbijeenkomsten. 
In juni gingen buurmaatjes 
op bezoek bij het 
Buurtteam Westerpark om 
van hen te horen wat zij 
doen. Belangrijk voor de 
samenwerking, om te 
weten wat ieders rol is, en 
te kunnen doorverwijzen. 

Linkingpin tussen informele en professionele zorg

Buurmaatje Ina samen met haar maatje tijdens een van hun wandelingen door de stad
� foto: voorbijganger
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Bijzondere 
activiteiten
(T)huis in de Staats
Dit jaar is een herstart gemaakt met  
(T)huis in de Staats. Dit keer in de 
vorm van een eendaags festival.

� foto’s: Jacques Dersjant 
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Nieuwjaarsmaaltijd
Op 19 januari organiseerden we de nieuwjaarsmaaltijd voor de 
hele buurt. Het mocht weer na twee jaar: een fijne maaltijd 

samen om het nieuwe jaar af te trappen. Wethouder Hester van 
Buren van de centrale stad opende de avond.
Het is inmiddels traditie dat Bert Hartog, de kok van Pakhuis de 

Zwijger de hoofdmaaltijd verzorgt. Richard Patty, kok van onze 
eigen Filah, verzorgde het voorgerecht. De muziek was in handen 

van Frank en Coen, Pomøv, en Richard&Archie.

foto’s: Jacqueline Dersjant
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Dinsdag 26 september was er weer een Buren 
Vertellen met Emma van der Schalie, violiste 
van het ensemble Fuse, een vaste factor bij 
Podium Klassiek, voorheen Podium Witteman 
en buurtbewoner. 
Ze speelde enkele stukken, maar kon vooral 
boeiend vertellen over haar ontwikkeling van 
vioolspelend schoolmeisje tot de bekende 
musicus die ze nu is. Dat ging niet altijd van 
een leien dakje en daar was ze erg openhartig 
over. Voor de bezoekers ging een wereld open 
over hoe beroepsmusici kunnen kampen met 
enorme spanningen die zeker bij een viool 
direct voelbaar zijn. Emma heeft het allemaal 
overwonnen en speelde de sterren van de 
hemel.

Buren Vertellen

� foto: Jacques Dersjant

Emma werd getekend door Carla Baarspul en na afloop mocht zij 
een van de tekeningen uitkiezen� foto: Jaap Buning

Bakker Björn Bijl van Bakkerij 
Westerpark kreeg uit handen 
van voorzitter Dick Jansen de 
erespeld, dit jaar in de nieuwe 
huisstijl. Hij kreeg deze voor zijn 
verdiensten voor onze 
daklozeninloop De Schakel 
waarvoor hij het brood verzorgt. 

Henk Kouijzer kreeg de zaal mee met 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en 
bewonder van Ramses Shaffy begeleid 
door Co van Melle op de piano.

Henriëtte Stroo ontving als 
topvrijwilliger het eerste 
exemplaar van het jaarverslag 
de Terugblik. 
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Op 9 december hebben 
we officieel afscheid 
moeten nemen van 
Hilde Dijkstra. Ze heeft 
een zware tijd achter de 
rug, die nog niet voorbij 
is. Wij leven met haar 
mee, zoals zij ook met 
ons blijft meeleven. 
Sasja de Vos, vrijwilliger 
in de kringloop vertelt 
over Hilde.

Op het leven!
Ik zag Hilde voor het eerst 
bij ons kennismakings
gesprek in het kantoortje 
van de kringloop, nu drie 
jaar geleden. Het viel me 
meteen op hoeveel 
levenslust er straalde uit 
haar felblauwe ogen. Het 
voelde meteen vertrouwd. 
‘Mijn zoon heet ook 
Sacha,’ zei ze trots. Ook 
dat schepte ongetwijfeld 
meteen een band. Met 
Hilde was het op het werk 
altijd gezellig. Ze liet 
iedereen lekker z’n gang 
gaan. En ook al werd er 
altijd van alle kanten aan 
haar getrokken: als je haar 
sprak dan had je echt haar 

aandacht. Hilde is een 
vrouw die er ís. Maar 
opeens was ze er niet 
meer. In eerste instantie 
door een operatie aan 
haar voet, maar nog voor 
ze goed en wel 
gerevalideerd was, ging 
het mis met Sacha. 
Maandenlang werden we 
via het bestuur op de 
hoogte gehouden en 
leefden we mee. Maar 
helaas kwam het niet 
goed meer met haar 
dappere zoon. De 
verslagenheid onder ons 
vrijwilligers was groot. Hoe 
moest onze lieve Hilde, die 
al zoveel tegenslag te 
verwerken had gehad, dit 
immense verdriet 
bolwerken? Ik was dan ook 
zeer blij verrast toen ik 
vorig jaar op de kerstborrel 
in Filah binnenstapte en 
zag dat Hilde er was! Zo 
ontzettend moedig om 
ondanks je onbeschrijflijke 
verdriet een ruimte binnen 
te stappen waar heel veel 
mensen zijn die je allemaal 
kennen en weten wat voor 
verschrikkelijks er in je 
leven gebeurd is. En waar 

nota bene ook nog een 
vrolijke feeststemming 
heerst. Die avond was ik 
diep onder de indruk van 
hoe ze weer deelnam aan 
de festiviteiten. 
Schaterlachen én tranen 
van verdriet: zomaar naast 
elkaar. Het leven weer ten 
volle omarmen ondanks 
het allergrootste gemis. Zo 
mooi en 
bewonderenswaardig. Die 
avond kwam ik diep 
geraakt thuis door zo 
enorm veel levenskracht: 
wat een sterke vrouw! 
Lieve Hilde, ik vind het 
heel erg jammer dat je niet 
meer bij ons terugkomt. 
Wel denk ik dat je qua 
werk ergens terecht gaat 
komen waar jij iets kan 
bieden wat weinig 
anderen te geven hebben. 
Ik hoop nog regelmatig 
eens met je te klinken en 
te drinken... op het leven!

Sasja de Vos

Afscheid

Hilde onlangs in ‘haar’ kantoor, waar ze Harold 
leerde hoe de financiën bij te houden 
� foto: Jette Uittenhout
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In 2023 zijn een paar van onze vrijwilligers en een bezoeker 
overleden die nog actief waren in de projecten. We missen hen enorm 

in wat ze voor de Kerk en Buurtgemeenschap hebben betekend.

In het harnas

Kees de Jong - 24 nov 1955 - 14 mei 2023
In Filah was Kees de altijd aanspreekbare betrouwbare kracht. 
Begin 2023 merkten we dat er iets met hem aan de hand was. 
Een paar maand later bleek het ernstig te zijn en overleed hij 
plotseling.

Gerrit Schutte - 13 augustus 1943 - 15 oktober 2023
Actief bij elk project van Kerk en Buurt Westerpark. Door zijn 
opgewektheid, nuchterheid en aandacht voor anderen voelde 
je je direct bij hem thuis. Gerrit is niet weg te denken als deel 
van onze Kerk en Buurtgemeenschap.

Hella de Roy Zuydewijn 
28 december 1951 - 25 oktober 2023
Trouw, vrolijk, veelzijdig en lange tijd actief in Filah, Burenhulp 
en de Kringloop. Met haar wijsheid bracht ze rust en verbinding 
in de projecten waar ze op dat moment actief was.

Wim Beishuizen - 19 maart 1957 - 24 juli 2023
Wim was nog maar een half jaar vrijwilliger in de boekenhoek, 
waar hij met Hokon kibbelde over de prijzen en welke boeken een plek moesten 
krijgen op de tafel met juweeltjes, toen hij plotseling overleed.

Lesley
Lesley, trouwe bezoeker van De Schakel, wilde absoluut niet op de foto, zoals veel 
bezoekers. Hij zat meestal stil achter zijn iPad te spelen. Maar dit jaar was er een 
grote omslag. Hij werd aangesproken op zijn oude vak: koken. Dat ging hij doen 
voor buurtbewoners die hun huis niet uit konden. Een aantal vrouwen uit de inloop 
brachten de maaltijden rond. Hij was daar trots op en bloeide helemaal op. Op een 
dag hoorden wij dat hij in de gracht was geraakt en verdronken. Een grote schok 
voor ons. � foto’s: Jaap Buning
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Onze financiën en  
goede gevers

Onze medewerkers

Jette Uittenhout

algemeen coördinator, coördinator Filah

�
foto’s Jaap Buning

�
foto M

eike Buning

Henk Kouijzer

coördinator inloop De Schakel

Dick Jansen
voorzitter

Jaap Buning
secretaris/ 
penningmeester a.i.

Teresa Klerkx 
penningmeester,  
tot eind 2023

Annelies Faber
algemeen bestuurslid

Hans Snel
algemeen bestuurslid,  
tot eind 2023

Wilma Reinders

coördinator Burenhulp

Harold Kreuk

coördinator Kringloopwinkel

Judith Schoonman

coördinator inloop De Schakel

Het Bestuur

foto Gerard Visser

foto jette uittenhout
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Onze financiën en  
goede gevers

Ons financieel jaarverslag moet 
nog gemaakt worden, maar er is 
op dit moment een goede 
indicatie te geven van onze 
inkomsten en uitgaven. Dat gaat 
in 2023 over ruim 260.000. 

Financieel heeft Kerk en Buurt een gezond 2023 gedraaid dankzij onze 
subsidiegevers: Gemeente Amsterdam-Centraal en stadsdeel West, het fonds 
Franciscus, onze donateurs, de kerstactie, en de omzet van de projecten. Wij 
zeggen hen nadrukkelijk dank daarvoor. 

Inkomsten
De gemeente Amsterdam en 
stadsdeel West steunen ons 
werk voor een belangrijk deel. 
Daarnaast participeren we al 
een aantal jaren in het 
programma van fonds 
Franciscus, onderdeel van het 
Kansfonds. Zij steunt ons niet 
alleen materieel, maar vooral 
ook inhoudelijk. Zij zijn 
daarmee een belangrijke 
partner voor ons. 
Ook particuliere giften, 
donaties, bijdragen uit kerken 
en stichtingen dragen 
substantieel bij. De kerstactie 
voor investeringen in de 
keukens van Filah en De 
Schakel heeft dit jaar op een 
haar na 4.000,- opgebracht. 
Het overzicht laat zien dat Kerk 
en Buurt Westerpark voor een 
belangrijk deel inkomsten krijgt 
uit de projecten zelf. Een klein 
deel (10 procent) daarvan 
betreft de bijdragen voor het 

eten van de bezoekers van Filah 
en De Schakel, maar het 
overgrote deel (90 procent) zijn 
de inkomsten uit de kringloop. 
De kringloop maakt Kerk en 
Buurt zo financieel duurzaam 
en geeft ons ruimte tekorten bij 
andere projecten op te vangen. 
Afgelopen jaar was de omzet zo 
hoog dat we flink wat over 
hielden voor de verbouwing 
van de kringloop die spoedig 
van start gaat. 

En apart woord van dank 
krijgen al diegenen die ons 
werk steunen in natura: het 
brood van Bakkerij Westerpark, 
de groente van buurtwinkel 
Tuana, de wekelijkse kilo’s kaas 
van een particulier, de 
buurtbewoners die spullen 
naar de kringloop brengen, en 
sommige koks die zelf hun 
boodschappen meebrengen 
voor Filah.

Uitgaven
Uitgaven betreffen voor een 
groot deel de personele kosten. 
Die waren dit jaar hoger i.v.m. 
ziekte. Daarnaast zijn we in het 
najaar begonnen met het 
inhuren van beveiliging in de 
ochtend voor meer rust buiten 
en in De Schakel. En in 
november is een start gemaakt 
met het project Weer onder 
mensen waarvoor een nieuwe 
medewerker is aangesteld. 
De kringloop is een paar 
zaterdagen opengegaan voor 
acties t.b.v. Oekraïne en de 
slachtoffers van de aardbeving 
in Marokko en de overstroming 
in Libië. Zo werd 4.880,- 
overgemaakt op de giro 555 
van het Rode Kruis. 



Contact met Kerk en Buurt Westerpark

Doneren? Ja, graag!
Het ANBI-nummer van Kerk en Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725.

Giften aan Kerk en Buurt Westerpark kunt u dus, boven een bepaalde drempel,  
aftrekken bij uw belastingopgave.

Burenhulp nodig?
Tel. 06-83254089

Contactpersoon: Wilma Reinders, 
 wilma@kerkenbuurtwesterpark.nl

Vrijwilliger worden?
Tel. 06-23209895

Contactpersoon: Jette Uittenhout,  
jette@kerkenbuurtwesterpark.nl

Vragen over de kringloopwinkel? 
Tel. 06-83253506

Contactpersoon: Harold Kreuk,  
harold@kerkenbuurtwesterpark.nl

Adressen
Kerk en Buurt Westerpark (postadres)	 De Wittenstraat 114 hs	 1052 BB Amsterdam
De Schakel 	 De Wittenkade 109	 1052 AG Amsterdam
Kringloopwinkel	 De Wittenkade 111	 1052 AG (onder de kerk)
Filah	 Van der Hoopstraat 43 hs	 1051 VB Amsterdam

Internet
website: www.kerkenbuurtwesterpark.nl / facebook: Kerk en Buurt Westerpark Amsterdam

Verhuur ruimten
Wilt u meer weten, ook over de verhuur van de ruimtes van Kerk en Buurt Westerpark  
(De Schakel en Filah), neem dan contact op met ons op via e-mail:  
verhuur@kerkenbuurtwesterpark.nl

Bankrekening
IBAN: NL 50 INGB 0000120952 Kerk en Buurt Westerpark
De Wittenstraat 114 hs, 1052 BB Amsterdam

Wilt u telefonisch contact zoeken,  
bel dan onze voorzitter 

Dick Jansen: tel. 06-54781042

Jaap Buning (secretaris), 
e-mail: secretaris@

kerkenbuurtwesterpark.nl
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