
Maaltijden en verhalen 

 

In Filah's warme gloed, een plek van samenzijn 

Waar men elkaar ontmoet zonder schone schijn 

Ontstaat echte verbinding en wordt liefde gebracht 

Een Amsterdams pareltje van ongekende kracht 

 

Drie dagen per week, de tafel gedekt voor allen 

Waar geld de toegangspoort niet kan versmallen 

Hier wordt niet gestreefd naar hoger, beter of meer 

Slechts een gezonde maal met warmte en sfeer 

 

Het zijn vrijwilligers die de maaltijden liefdevol bereiden 

Maar vanavond mag Partner in Werk jullie verblijden 

Met praten en luisteren scoren wij meestal onze punten 

Alleen nu gaat het natuurlijk ook om onze kookkunsten 

 

Dus tast zo toe en wij hopen dat jullie niet zullen balen 

En dat wij de Filah-kwaliteit ook weten te behalen 

Dat wij dit mogen doen is een mooie erkenning 

Van een fijne en vruchtbare samenwerking 

 

Wat ons bindt en wat wij nooit mogen vergeten 

Is dat werkelijke waarde niet in cijfers valt te meten 

Ieder een unieke achtergrond, ervaringen en idealen 

Bij Filah smelten de maaltijden samen met verhalen 

 


