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Een buurt met onderlinge 
zorgzaamheid

Voor wie het nieuws volgt lijkt de 
samenleving in stukken uiteen te vallen 
en uitsluiting het nieuwe normaal te 
worden. Maar in onze buurten lijkt dat 
gek genoeg allemaal ver weg. Hier is de 
onderlinge zorgzaamheid en 
verdraagzaamheid nog steeds groot. Wij 
dragen daaraan bij, zoals bij Filah: veel 
vaste gasten, maar ook een gestage 
nieuwe instroom. Goed eten voor een 
prikkie, en gezelligheid op de koop toe. 
Ook hier onderlinge zorg: vaste 
bezoekers bezorgen de maaltijd bij 
buurtgenoten die niet goed ter been zijn.
De bezoekers van De Schakel, een vaste 
groep daklozen maar in toenemende 
mate ook buurtbewoners, vinden een 
luisterend oor. De samenstelling 
verandert langzaam maar zeker. Meer en 
meer werkloos geraakte 
arbeidsmigranten die met hun werk ook 
hun huisvesting kwijtraken. We zien dat 
ze elkaar helpen waar ze kunnen, maar 

het is rommelen in de marge.
Ons project Burenhulp is van oudsher 
gebaseerd op onderlinge zorg, sinds dit 
jaar met een aanpak om mensen die 
geïsoleerd zijn geraakt weer wat meer 
onder de mensen te brengen. Dat valt 
niet altijd mee, want hoe langer mensen 
in isolement verkeren, hoe moeilijker het 
is om hen daaruit te halen.
De Kringloop is ook zo’n ankerpunt. Niet 
alleen spotgoedkoop én duurzaam, maar 
je ontmoet er nog eens een andere buur. 
En afgelopen jaar konden we de 
opslagruimte beter bij de winkel 
betrekken. Meer ruimte voor de spullen 
en meer ruimte voor de klanten, dus ook 
meer ruimte voor ontmoeting. Wij zijn er 
trots op.
We staan er goed voor en gaan de 
uitdagingen die op ons afkomen, mede 
door de politieke stormen ver boven 
onze hoofden, vol goede moed aan. Om 
het met een oude reclameslogan te 
zeggen: ‘dat zouden meer mensen 
moeten doen’.

Dick Jansen, voorzitter

Voorwoord



	 Wat een jaar!

Jette Uittenhout (voorheen 
coördinator Burenhulp en Filah) is 
sinds dit jaar algemeen 
vrijwilligerscoördinator. Een nieuwe 
functie waarin zij de coördinatoren 
van onze projecten Filah, De 
Kringloop, De Schakel en Burenhulp 
aanstuurt. Ze blikt terug. 

Door mijn nieuwe rol moest mijn oude 
opnieuw worden ingevuld. Filah doe ik er 
wel nog naast, maar samen met Henk 
Kouijzer en Judith Schoonman, die 
samen De Schakel coördineren, Harold 
Kreuk van de Kringloop en Wilma 
Reinders van Burenhulp hebben we hard 
gewerkt, schoten elkaar te hulp, startten 
een zoektocht naar een ‘verdwenen’ 
bezoeker en werkten aan een lied voor 
onze vrijwilligers. Ook werkten we aan 
een nieuw vrijwilligersbeleid en hebben 
we een klankbordgroep in het leven 
geroepen om het bestuur te 
ondersteunen. Uit de eerste bijeenkomst 
bleek dat vrijwilligers van de 
klankbordgroep behoefte hebben aan 

meer samenhang tussen de projecten, 
maar ook meteen hulp aanboden om 
extra taken op te pakken.

Fré van de boekenhoek in de Kringloop, 
en Claudia van De Schakel en Filah zijn 
gestart met de nieuwsbrief voor alle 
vrijwilligers en relaties. Johan van de 
platenhoek in de Kringloop heeft zich 
samen met Illse van Filah verdiept in de 
veiligheid binnen de projecten. Zo 
zorgen wij er samen voor dat we het 
mooie werk met elkaar kunnen blijven 
doen en dat nieuwe ideeën het licht zien. 

Ad (voorzitter Klankbordgroep) en 
Ronald (kassier Filah) sturen vrijwilligers 
in het nieuwe jaar een enquête. Doel 
hiervan is om alle vrijwilligers de 
mogelijkheid tot inspraak te bieden. Eén 
van de vragen is bijvoorbeeld wat voor 
organisatie Kerk en Buurt Westerpark is 
of moet zijn in hún ogen.

Ik heb ook dit jaar weer gezien dat 
mensen graag dingen voor en met elkaar 
doen. Vrijwilligers en bezoekers zoeken 
elkaar op en delen verhalen. Iedereen 
draagt op een eigen manier bij en wij 
mogen ook onszelf meenemen. Ook ik. 
Daar ben ik trots op.

Jette Uittenhout, algemeen coördinator
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Eettafel Filah is één van de mooie ontmoetingsplekken in de Staatsliedenbuurt. 
Iedere maandag, woensdag en vrijdag dienen vrijwilligers een gezonde en 
betaalbare maaltijd op. Voorafgaand aan de maaltijd zijn mensen welkom voor 
een praatje, een kop thee of om groenten te helpen snijden.

Filah biedt ruimte aan 40 
bezoekers, maar het komt 
regelmatig voor dat er 
meer mensen zijn. Je mag 
blijven als er genoeg eten 
is en er een extra plekje 
kan worden gecreëerd, 
zoals op het terras in de 
tuin. Filah is sinds februari 

2024 op vrijdag in plaats 
van op donderdag open. 
Zo bereiken we meer 
buurtgenoten omdat er 
dan geen overlap is met 
andere eetprojecten in de 
buurt zoals Zaal 100. 
Voor 3 euro kan je er 
heerlijk eten, waarbij er 

altijd rekening wordt 
gehouden met 
vegetariërs. Maar 
liefst 43 vrijwilligers 
zetten zich in om dit 
mogelijk te maken, 
van afwasser tot kok. 
Onze gastheren en 
-vrouwen zorgen 
ervoor dat de 
avonden goed 
verlopen. Nieuwe 
gasten worden 
welkom geheten met 
thee of koffie bij 
binnenkomst. Aan 
tafel worden 
verhalen 

uitgewisseld.

Stipt om 18 uur wordt de 
maaltijd geopend, na een 
stiltemoment, applaus 
voor het team en een 
eventuele voordracht van 
lied of gedicht.

Filah, eettafel voor iedereen
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Trouwe bezoeker Marry met een tekst die ze graag wilde delen

Tijdens ons jaarlijkse 
vrijwilligersetentje 
hebben wij afscheid 
genomen van Ronald, 
twaalf jaar lang om de 
week op maandag 
werkzaam als kassier en 

bekend met alle gasten. 
Collega kassier Wilma 
Dierx had ter ere van zijn 
afscheid een lied 
geschreven en Ronald 
verraste ons met een quiz 
over zijn jaren in Filah.
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Kok René, oud 
binnenvaartschipper en 
groepsleider in de 
jeugdzorg, bereidt hier zijn 
maaltijd voor. ‘Er 
is gewoon een ontzettend 
goede sfeer hier. Een leuke 
groep mensen om mee 
om te gaan en daar houd 
ik van. Dat heb ik altijd zo 
gehad. Vroeger op mijn 
schip kookte ik ook al voor 
groepen.’

Snijhulp Karin: ‘Het leuke 
contact met collega’s en 
het lekkere eten, dat vind 
ik leuk bij Filah.’

Gastvrouw Ria: 
‘De ontmoeting met de 
diversiteit aan mensen, 
daar krijg ik energie 
van. En ik doe dit werk 
om wat luchtigheid aan 
het leven te geven.’

Meity, Henk en Annelies hebben afscheid 
genomen als kok
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Vrijwilliger André 
Haacke woont sinds 
augustus 2023 in de buurt. 
Daarvoor verbleef hij zo’n 
zes jaar in het buitenland: 
België, Marokko en 
Kroatië. ‘Filah is mijn 
Zwabber. Al vanaf mijn 
eerste bezoek aan Filah 
bevielen de gasten me. Ze 

raakten me. Ik weet niet 
goed waarom. Waarom ik 
gastheer bij Filah werd? 
Vooral om een bezigheid 
te hebben. Al gauw daarna 
kwam ik zomaar ergens op 
straat in gesprek met 
Filah-gasten. Daardoor 
besefte ik wederom hoe 
belangrijk het is om gezien 

te worden. Of je nu gast of 
vrijwilliger bent. Het heeft 
volgens mij iets met ons 
reptielenbrein te maken. In 
de oertijd was het fataal 
als je uitgesloten werd 
door de groep. Zien en 
gezien worden! Filah doet 
eigenlijk wat mijn 
oppashond Zwabber ook 
doet. Als vertaler werk ik 
veel binnen en Zwabber 
dwingt me naar buiten en 
dat levert, naast veel 
plezier, ook sociaal contact 
op. Ik denk dat mijn 
bijdrage als vrijwilliger is 
dat ik consequent -de 
gasten vinden me streng- 
de afgesproken regels wil 
toepassen, net als een 
docent. Na mijn studie 
theologie was ik zo’n 
twintig jaar vertaler non-
fictie Engels en Duits, 
daarna zestien jaar MBO-
docent Nederlands.’

André (links) met Zwabber en Wim, onze boekhouder voor De Schakel
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We serveren alle 
werkdagen koffie, thee, 
brood met beleg en tegen 
een kleine betaling een 
gekookt of gebakken eitje. 
Dankzij fondsen maar ook 
brood van bakkerij 
Westerpark, eitjes van de 
boerderij van de Diaconie 
bij Uithoorn en een gulle 
gever die ons elke zes 
weken een hele kaas 
schenkt, kunnen we dit 
neerzetten.

Een prachtteam van 
vrijwilligers serveert wat 
wordt gevraagd, maar 

biedt ook een luisterend 
oor aan wie daar behoefte 
aan heeft. Soms is er hulp 
nodig, schakelen we die in 
of verwijzen we door, maar 
meestal komen de 
bezoekers om even bij te 
komen van het 
straatleven. Dan is rust 
prettig en die proberen wij 
te bieden. Om in het team 
te komen moet je 

empathie hebben en een 
vloek van een bezoeker 
kunnen verdragen, want 
niet zelden willen 
bezoekers die het moeilijk 
hebben vooral extra 
aandacht die op een soms 
onhandige wijze wordt 
opgeëist. De vrijwilligers 
geven die als het kan, ook 
al lost dat het eigenlijke 
probleem niet op.

Ontbijtje bij De Schakel

De Schakel is er vooral voor daklozen, maar we zien ook regelmatig 
bankslapers -thuislozen met een wisselend tijdelijk adres- en andere 
buurtbewoners voor een gezellig ontbijtje langskomen. En dat het gezellig is 
daar zijn alle bezoekers het mee eens. Als het druk is tellen we wel 40 mensen 
in onze huiskamer.

Vrijwilligers Audrey, Vera, Renate� (JD)

Coördinator Judith rust na een ochtend even 
rustig uit onder de boom aan het water�  (JU)
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We moesten dit jaar helaas 
afscheid nemen van 
Georgetta, vaste kracht op 
de woensdag en Julius, 
stagiair, die beiden een 
hele fijne bijdrage hebben 
geleverd en nu een andere 
weg zijn gegaan. We 
verwelkomden Yvonne, 
Hermi en Ellie. Het valt ons 
wel op dat meer vrouwen 
dan mannen dit werk 
willen doen. Waar zijn 
jullie, heren?

Wilna en Claudia� (JB)

Henk, coördinator bij 
De Schakel
‘Vandaag werd me 
gevraagd of ik gelovig ben. 
Dit gebeurde tijdens mijn 
dienst bij de inloop voor 
dak- en thuislozen van De 
Schakel. Nu ben ik best wel 
kritisch op geloof en wat 
daar allemaal bij hoort 
maar ik zei: “ja, pas”. En hoe 
lang dan? Ik zei: “net 
ongeveer één minuut, en 
dat kwam door jullie”. Ze 
moesten erg lachen. Een 
bijzondere ervaring was 
me net ten dele gevallen. 
Een collega vrijwilliger 
verrichtte met 
handoplegging en gebed 
een wonder denk ik. Even 
daarvoor fluisterde ze me 
toe dat ze zich zorgen 
maakte om haar 
collegaatje dat niet lekker 
in haar vel zat, down was 
en misschien wel 
depressief. Terwijl ik eieren 

aan het bakken was sloeg 
ik de twee gade, de een 
met gesloten ogen 
ontvangend en de ander 
druk troostende, helende 
woorden uitsprekend met 
ondertussen haar hand 
tussen de schouderbladen 
van de ander. Het tafereel 
ontroerde me en deed me 
beseffen hoe krachtig 
geloof kan werken als je 
ervoor openstaat en het 
nodig hebt. Opgelapt 
gingen de twee verder met 
hun werkzaamheden en zo 
sloten we een prettige 
dienst af met z’n drieën.’

Elke maand brengt Tineke een hele kaas
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De Schilderclub Iedere dinsdagmiddag verzamelt een 
diversiteit aan schilders zich in De Schakel om 
onder de bezielende (bege)leiding van Carla te 
schilderen. 

Iedereen heeft zijn eigen stijl en afgelopen jaar 
werden er ook regelmatig portretten geschilderd. 
Menig bezoeker, medewerker en bestuurslid heeft 
hiervoor model mogen zitten. Carla geeft 
geduldig en liefdevol aanwijzingen, Pieter zorgt 
ervoor dat de schildersspullen paraat staan en 
Martin ondersteunt waar nodig.
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De Kringloopwinkel  
groeit en bloeit!
De schatkamer van de buurt waar bewoners elkaar ontmoeten. De 
kringloopwinkel is naast een substantiële inkomstenbron voor de 
projecten van Kerk en Buurt Westerpark, een bruisende ontmoetingsplek 
waar afgelopen jaar veel is gebeurd.

Het team van vrijwilligers 
is, evenals de omzet, 
gegroeid ondanks veel 
werkzaamheden en soms 
wat rommel in de winkel. 
Steeds meer mensen uit 
de Staatsliedenbuurt, 
maar ook van daarbuiten, 
vinden hun weg naar het 
souterrain onder de 
Nassaukerk. Daar zet een 
enthousiaste groep 
vrijwilligers zich met hart 
en ziel zich in voor de 
winkel én de bezoekers.

Anneke staat voor de laatste keer achter de 
kassa� (JB)

Er wordt hard gewerkt
In 2024 is er een start 
gemaakt met een grote 
opknapbeurt. We kregen 
een nieuwe keuken, 
verbeterd sanitair en 
ventilatie. Maar ook een 
andere indeling, ruimere 
gangpaden en 
overzichtelijkere 
uitstallingen, waar 
bezoekers met nog meer 
plezier rondsnuffelen. 

Hierbij moeten we zeker 
de boekenhoek noemen. 
Die heeft zich ontwikkeld 
tot een ware hotspot. Het 
aanbod wordt bijna 
dagelijks geactualiseerd en 
dat zien we terug in de 
omzet. Er is een prachtige 
leeszetel aangeleverd door 
een trouwe klant en er is 
een boekenpoort 
gebouwd. Daarnaast 
kunnen klanten en 
bezoekers een heuse 
Toren van Babel 
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bewonderen en er met 
enige omzichtigheid een 
boek uithalen. Kortom, 
ook voor boeken kom je 
naar onze kringloop.

Klant in de winkel: ‘This is 
the best selection of English 
and Art books I have ever 
seen in a second hand shop’.

Duurzaamheid
Meer klanten betekent ook 
meer inbreng. Helaas kan 
niet alles de winkel in. Wij 

geloven in duurzaamheid. 
Boeken die de winkel niet 
halen worden verspreid 
over weggeefkasten in de 
buurt en kleine, 
onbruikbare elektronica 
wordt naar Droppie 

gebracht, een nieuwe 
recyclewinkel in de buurt 
waar we mee 
samenwerken. Kleding en 
textiel wordt door diverse 
goededoelenorganisaties 
opgehaald.

Boeken worden weggebracht naar de weggeefkastjes
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Achter de schermen 

Vrijwilliger Astrid schrijft en 
plaatst alle berichten van de 
winkel op Facebook. 

‘De meeste berichten op 
Facebook zijn mededelingen 
van algemene aard. Een 
enkele keer plaats ik een 
speciaal product. Als dat dan 
de volgende dag verkocht 

wordt, word ik heel blij. Nog 
leuker is als mensen spontaan 
een foto opsturen van iets dat 
ze bij ons hebben gescoord.’
Astrid is een van de trouwste 
vrijwilligers van de 
kringloopwinkel. Zij helpt al 
jarenlang mee om de winkel 
tot een succes te maken, 
waarbij zij haar professionele 
kijk op de detailhandel 
meebrengt. Op woensdagen 

helpt zij mee bij de inname, 
het prijzen en de presentatie 
van nieuwe spullen. Werk 
achter de schermen, maar niet 
onbelangrijk om nieuwe 
klanten te werven en 
(bestaande) aan ons te 
binden. Voor de Terugblik van 
2024 heeft Astrid zich dit jaar 
ook nog eens toegevoegd aan 
het redactieteam! Astrid, 
bedankt!

Bedrijfsveiligheid

Johan kwam drie jaar 
geleden in de 
kringloopwinkel op de 
platen- en CD-afdeling 
werken. 

’Ik zag dat de muziekafdeling 
wel wat ordening kon 
gebruiken. Mijn opruim- en 
logistieke drang werd 
aangesproken’.
Als DJ werkte hij zo’n 35 jaar 
bij o.a. Dansen bij Jansen en 
de Odeon. Toen deze laatste 
sloot, ging hij 
achtereenvolgens als 

technicus bij de Amsterdam 
Dungeon en Madame Tussaud 
werken. Hier hield hij zich 
bezig met de 
bedrijfsveiligheid. ‘Die 
expertise zet ik nu ook in voor 
Stichting Kerk en Buurt 
Westerpark. Samen met Illse 
(bestuurslid) werk ik aan een 
plan om alle locaties van Kerk 
en Buurt Westerpark qua 
bedrijfsveiligheid up-to-date 
te maken.’
‘Je hebt hier allerlei soorten 
klanten. Jonge, modieuze 
mensen, ouderen, gezinnen 
met kinderen, daklozen of 
mensen die prettig gestoord 

zijn. Het mag en kan allemaal, 
iedereen wordt geaccepteerd. 
Of iemand iets koopt vind ik 
niet belangrijk, je kunt hier je 
verhaal kwijt. Als een vaste 
klant zich pas na weken weer 
eens laat zien, dan vraag ik ‘hé 
waar was je?’ Regelmatig 
maak ik bijzondere momenten 
mee. Zo heb ik onlangs een 
vrouw geholpen met het 
opschonen van haar 
computer. Ze was al twee keer 
digitaal opgelicht, heel 
vervelend. Ook doet het me 
goed als een klant die al 
jarenlang een bepaalde CD 
zoekt deze bij mij vindt. Klant 
heel blij en ik ook.’

Vrijwilliger Johan: ‘Of iemand iets koopt vind ik 
niet belangrijk’

Johan met Alfons, beiden van de muziekafdeling
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Vaak blijkt dat achter de 
vraag voor hulp bij een 
klusje een andere vraag 
naar langdurige 
ondersteuning schuilgaat. 
Daarom is het project 
Buurmaatje gestart, 
waarbij vrijwilligers 
langere tijd optrekken met 
een buurtgenoot en 
daarvoor worden getraind. 
Deze ‘buurmaatjes’ 
signaleerden op hun beurt 
dat hierachter vaak sociaal 
isolement verscholen ging, 
wat extra toerusting 
vroeg. Eind 2023 zijn we 
daarom met het project 
‘Weer onder de mensen’ 
gestart.

2024
Dit jaar hebben wij 120 
hulpvragen van de meer 
dan 250 verzoeken die bij 
burenhulp binnenkwamen 
kunnen behandelen met 

een team van 43 
vrijwilligers. De meeste 
daarvan waren eenmalige 
klusjes. 25 vragen 
betroffen langlopende 
maatjescontacten, waarbij 
maatjes wekelijks bij 
iemand op bezoek komen. 
Wat we niet konden 
oppakken waren 
doorgaans vragen waarbij 
we geen match met een 

van onze vrijwilligers 
konden maken of 
betroffen problemen die 
beter passen bij een 
professionele hulpverlener. 
Soms vindt de hulpvrager 
uiteindelijk hulp binnen 
het eigen netwerk. Al met 
al hebben de vrijwilligers 
van Burenhulp dit jaar 
weer veel bezoeken 
afgelegd.

Burenhulp Westerpark 

Burenhulp Westerpark is er voor alle bewoners van Westerpark die hulp 
kunnen gebruiken bij kleine klusjes, boodschappen doen, begeleiding 
naar het ziekenhuis of zelfs helpen met planten verpotten.
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Buurmaatjes
Buurmaatjes ontmoeten 
elkaar op de 
maatjesavonden die zeven 
keer per jaar worden 
georganiseerd samen met 
Buurthulp West. Tijdens 
deze bijeenkomsten is er 
ruimte om ervaringen te 
delen en dilemma’s te 
bespreken met behulp van 
een Intervisiemethode.
In het voorjaar gingen de 
maatjes op bezoek bij 
Stichting Mantelzorg en 
Dementie voor een 
informatief programma 
met filmpjes, basistheorie, 
een rollenspel en vooral 
veel ruimte voor vragen. 
Later in het jaar werd er 
een avond georganiseerd 
over depressie, in 
samenwerking met W in 
de Wijk (afkomstig uit de 

GGZ) en TeamED (sociaal 
uitzendbureau voor 
ervaringsdeskundigen).

Formele en informele en 
zorg en de samenwerking 
daartussen
In Amsterdam organiseren 
de Buurtteams de 
maatschappelijke zorg, 
dichtbij de 
Amsterdammers, zoals 
schuldhulpverlening, en 
ambulante ondersteuning. 
Naast deze formele 
professionele zorg bestaat 
er een groot informeel 
circuit van organisaties, 
waaronder Kerk en Buurt 
Westerpark, die op hun 
eigen manier 
maatschappelijke zorg 
verlenen. Deze informele 

zorg is zeer waardevol en 
aanvullend op de formele 
zorg. Ze hebben elkaar 
nodig.
Om de samenwerking 
tussen beiden te 
versterken is in 2021 het 
Platform informele Zorg 
West gestart, waar 28 
organisaties bij 
aangesloten zijn, 

Vrijwilliger Peter met Wennie van Dementie en 
mantelzorg

Wilma Reinders ontmoet vrijwilliger Irma
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waaronder burenhulp. 
Daarnaast zijn er linking 
pins aangesteld die de 
samenwerking moeten 
aanjagen. Deze linking 
pins worden gesubsidieerd 
door het stadsdeel. Jette 
Uittenhout is een van die 
linking pins. Helaas 
worden de linking pins per 
1 januari 2025 niet meer 
gesubsidieerd. De intentie 
bij de start was dat de 
Buurtteams zelf de rol van 
de linking pins zouden 
overnemen. Wij vragen 
ons af of de buurtteams 
hier wel de ruimte voor 
hebben. Kerk en Buurt 
Westerpark wil zich blijven 
inzetten voor een goede 
samenwerking tussen 
formele en informele 
partijen in Amsterdam 
West. Hoe we dat kunnen 
organiseren zonder extra 
middelen is echter nog 
wel een puzzel.

Weer onder de mensen 
(WODM)
WODM is een verdieping 
van Burenhulp. Onze 
missie is om mensen 
langer plezierig thuis te 
laten wonen en 
eenzaamheid tegen te 
gaan door mensen te 
stimuleren om mee te 

blijven doen in de buurt. 
Dat blijkt, met de groep 
die een beroep doet op 
Burenhulp, een grote 
uitdaging. Met het project 
WODM zijn we een 
praktijkonderzoek gestart 
om in kaart te brengen 
wat de belemmerende 
factoren zijn om 
hulpvragers die in sociaal 
isolement dreigen te raken 
weer te activeren en 
aansluiting te laten vinden. 
De conclusie in de eerste 
fase van het project was 
dat de afstand tot de 
samenleving van de 
hulpvragers veel groter 
was dan gedacht en de 
sociale vaardigheden om 
een basaal netwerk te 
onderhouden erg 
gebrekkig zijn. 

Hulpvragers blijken een 
paar stappen te moeten 
doorlopen voordat ze 
zelfredzaam genoeg zijn 
om aansluiting te vinden. 
Daarom zijn we begonnen 
de buurmaatjes gerichter 
te trainen om dit proces in 
stappen naar 
zelfredzaamheid goed te 
kunnen begeleiden met 
het draaiboek: ‘Wat u zelf 
kan, doe het, bij de rest 
helpen wij’.
Een reactie van een 
vrijwilliger in projectgroep 
WODM: ‘Iedereen is 
anders. Daarom is er een 
diversiteit aan 
mogelijkheden en 
perspectief. Je hebt geen 
ander middel dan jezelf. 
En hulpvragen 
veranderen.’

Samenwerking binnen platform informele zorg leidt er toe dat de expositie van de foto’s van 
buurtgenoten van (T)huis in de Staats ook in de bibliotheek komt te hangen. Hier de feestelijke 
opening. 
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Bijzondere activiteiten

Nieuwjaarsmaaltijd
Een heerlijk feest voor 250 

buurtgenoten: eten met elkaar, 
dansen, zingen, vrijwilligers in 

het zonnetje gezet. 
Vrijwilliger Vera kreeg de 

Terugblik 2023 als eerste 
overhandigd en Henk Slooijer 

kreeg de Kerk & Buurtspeld 
voor zijn meer dan 20 jaar 

lange inzet als gastheer bij 
Filah.
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(T)huis in 
de Staats
In coronatijd is het festival 
(T)huis in de Staats voor 
het eerst georganiseerd. 
Toen als een groot 
evenement van een 
maand. Als vervolg daarop 
is in 2023 en ook in 2024 
tweemaal een ééndaags 
festival georganiseerd met 

als doel om 
buurtbewoners met elkaar 
in verbinding te brengen. 
Het eerste festival in 2024 
werd afgesloten met een 
prachtige voorstelling 
door het WorldOperaLab. 
De tweede keer in oktober 
was een weldaad van 
ontmoetingskansen. Met 
heel diverse activiteiten 

konden bezoekers met 
elkaar in contact komen. 

Buren  
vertellen
Samen met Stadsdorp 
Westerpark zijn er twee 
Buren Vertellen 
georganiseerd. Deze 
samenwerking zetten we 
in 2025 voort.
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Onze Organisatie

Voorzitter Dick Jansen 
verwoordde dat in zijn 
kersttoespraak als volgt: 
‘Al die verschillende 
mensen bij en om Kerk en 
Buurt Westerpark heen 
blijken bij elkaar te passen. 
De hovenier naast de 

ingenieur, de consultant 
naast de dakloze. Er zijn 
mensen die stevige butsen 
hebben opgelopen en bij 
ons weer grip krijgen op 
het bestaan. Of 
omgekeerd een glanzende 
carrière hebben gehad, 
maar eindelijk aan zichzelf 
toekomen. Met elkaar 
vormen ze een grote 
legpuzzel van allemaal 
verschillende stukjes die 
naadloos in elkaar passen. Ieder stukje is uniek, maar 

zonder de andere stukjes 
eromheen is het een 
merkwaardige grillig 
gevormd ding, met 
uitsteeksels en holtes. 
Juist de kracht hoe we 
allemaal aan elkaar haken, 
ieder met zijn talenten en 
zijn makkes, maakt dat we 
jaar in jaar uit aan kracht 
winnen. Sterk zijn zodat 
nieuwe mensen weer 
kunnen aanhaken.’

Kerk en Buurt Westerpark wil in de buurt 
aanwezig zijn door met elkaar in onze vier 
projecten en andere, losse activiteiten te 
werken aan samenhang tussen bewoners en 
een leefbare buurt. We werken vanuit de 
gedachte dat we elkaar nodig hebben. 

Een deel van de klankbordgroep aan het werk
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Onze financiën en  
goede gevers

Medewerkers in 2024

Jette 
Uittenhout, 
algemeen 
coördinator, 
coördinator 
Filah

Judith 
Schoonman, 
coördinator 
inloop De 
Schakel

Wilma 
Reinders, 
coördinator 
Burenhulp 
(tot 1 
november)

Henk 
Kouijzer, 
coördinator 
inloop De 
Schakel

Harold 
Kreuk, 
coördinator 
Kringloop-
winkel

Dick Jansen, 
voorzitter, spreekt ons 
tijdens de kerstborrel 
toe.

Het bestuur in 2024

Illse Diejen trad in 
maart toe tot het 
bestuur.

Jaap Buning, 
penningmeester en 
secretaris, geeft 
Annelies Faber die in 
september afscheid 
nam als bestuurslid 
een bos bloemen.

Samenwerking
Natuurlijk zijn we niet de 
enigen in de buurt die 
bijdragen aan een mooie 
buurt. We noemen hier een 
aantal organisaties waar we 
mee verbonden zijn: 
Nassaukerk, Stadsdorp 
Westerpark, Knooppunt TV, 
Buurtlicht, Staatskrant, de 
verschillende buurtwinkels.
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Onze financiën en  
goede gevers

Ons financieel jaarverslag moet nog gemaakt 
worden, maar er is op dit moment een goede 
indicatie te geven van onze inkomsten en 
uitgaven. Dat gaat in 2024 over ongeveer  
330 duizend euro. Fors meer dan in 2023, maar 
dat komt vanwege de vernieuwing van de 
kringloopwinkel (ruim 70 duizend euro).

Inkomsten
De gemeente Amsterdam en stadsdeel West 
subsidiëren ons werk voor een belangrijk deel. 
Het project Weer onder de Mensen wordt door 
het Kansfonds samen met Stadsdeel West 
gesteund. We participeren al een aantal jaren in 
het programma van fonds Franciscus, onderdeel 
van het Kansfonds.

Ook particuliere giften, donaties, bijdragen uit 
kerken dragen substantieel bij. De kerstactie 
(donaties ontvangen na verspreiding flyers) heeft 
dit jaar bijna 3.000 euro opgebracht. Daarnaast 
kregen we dit jaar een groot legaat, waarmee 
een deel van de verbouwing van de kringloop 
bekostigd kon worden. Het andere deel kwam 
uit de daarvoor bestemde reserves.

Kerk en Buurt Westerpark ontvangt voor een 
belangrijk deel inkomsten uit de projecten zelf. 
Een klein deel (10 procent) daarvan betreft de 
bijdragen voor het eten van de bezoekers van 
Filah en De Schakel, maar het overgrote deel (90 
procent) zijn de inkomsten uit de 
kringloopwinkel. Deze maken Kerk en Buurt 
Westerpark financieel duurzaam en geeft ons 

ruimte tekorten bij andere projecten op te 
vangen.

Een apart woord van dank krijgen al diegenen 
die ons werk steunen in natura: het brood van 
bakkerij Westerpark, de groente van buurtwinkel 
Tuana, de wekelijkse kilo’s kaas van een 
particulier, de buurtbewoners die spullen naar de 
kringloop brengen, en sommige koks die zelf 
hun boodschappen meebrengen voor Filah.

Uitgaven
Uitgaven betreffen voor een groot deel de 
personele kosten. Die waren dit jaar hoger 
omdat er een nieuwe medewerker voor het 
project Weer onder de Mensen is aangesteld. 
Ook is er een beveiliger bij de 
inloop (De Schakel) over heel 
2024 ingezet. 
De kringloop is een zaterdag 
opengegaan voor het KiKa: 
ieder kind kankervrij. Daar 
werd maar liefst 2.650 euro 
opgehaald.

Financieel heeft Kerk en Buurt Westerpark een gezond 2024 gedraaid dankzij 
de kerstactie, de omzet van de projecten en onze subsidiegevers. Wij zeggen 
nadrukkelijk dank aan de Gemeente Amsterdam en Stadsdeel West, het fonds 
Franciscus en onze donateurs.



Contact met Kerk en Buurt Westerpark

Doneren? Ja, graag!
Het ANBI-nummer van Kerk en Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725.

Giften aan Kerk en Buurt Westerpark kunt u, boven een bepaalde drempel,  
aftrekken tijdens uw belastingaangifte.

Burenhulp nodig?
Tel. 06-83254089

 e-mail burenhulp@kerkenbuurtwesterpark.nl

Vrijwilliger worden?
Tel. 06-23209895

Contactpersoon: Jette Uittenhout,  
e-mail: coordinator@kerkenbuurtwesterpark.nl

Vragen over de kringloopwinkel? 
Tel. 06-83253506

Contactpersoon: Harold Kreuk,  
e-mail: kringloop@kerkenbuurtwesterpark.nl

facebook.com/kerkenbuurt

Adressen
Kerk en Buurt Westerpark (postadres)	 De Wittenstraat 114 hs	 1052 BB Amsterdam
De Schakel 	 De Wittenkade 109	 1052 AG Amsterdam
Kringloopwinkel	 De Wittenkade 111	 1052 AG (onder de kerk)
Filah	 Van der Hoopstraat 43 hs	 1051 VB Amsterdam

Internet
website: www.kerkenbuurtwesterpark.nl / facebook: Kerk en Buurt Westerpark Amsterdam

Verhuur ruimten
Wilt u meer weten, ook over de verhuur van de ruimtes van Kerk en Buurt Westerpark  
(De Schakel en Filah), neem dan contact op met ons op via e-mail:  
verhuur@kerkenbuurtwesterpark.nl

Bankrekening
IBAN: NL 50 INGB 0000120952 Kerk en Buurt Westerpark
De Wittenstraat 114 hs, 1052 BB Amsterdam

Wilt u telefonisch contact zoeken,  
bel dan onze voorzitter 

Dick Jansen: tel. 06-54781042

Jaap Buning (secretaris), 
e-mail: secretaris@

kerkenbuurtwesterpark.nl
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